irwart est un petit village pittoresque que le temps semble

avoir épargné. Confortablement installé dans son écrin de

verdure, Mirwart n'est entouré que de foréts. Fermettes et an-
ciennes fermes ont su garder leurs caractéristiques ancestrales: co-
lombages, vieilles pierres et vieilles briques sont encore aujourd’hui
'apanage du patrimoine bati. La rue principale méne au chateau.
Imposant mais humble, ce batiment aujourd’hui classé est présent
depuis le Moyen Age. Doté d'un historique rocambolesque, il a
été maintes fois abimé par des guerres et des révolutions mais a
toujours été reconstruit et amélioré. Sur un éperon rocheuy, il sur-
plombe la Lomme, cours d'eau a la fois paisible et tortueux. Au bas
du village, lovés contre les foréts, apparaissent les étangs piscicoles
du Domaine Provincial. Spécialement aménagés, ils permettent aux
visiteurs d'appréhender la faune et la flore présentes en nombre au
bord de l'eau. En saison, il ne sera pas impossible de voir quelques
cannes a péche disséminées par ci, par-la. La statue du Semeur, em-
bléme local réalisé par un artiste du cru saluera les passants a coté
de l'église. Incontournable, il est la marque de fabrique de la biére
locale «Le Semeur ». Ce mélange de vieille architecture, de vieilles
pierres et d'un cadre 100% nature ne peut que ravir les amateurs de
belles choses.

irwart is een pittoresk dorpje waarop de tijd geen vat lijkt te

hebben. Het ligt in een krans van groen, enkel omringd door

bossen. Oude hoeves en boerderijtjes wisten hun aloude ken-
merken te bewaren: vakwerk, natuursteen en oude bakstenen ty-
peren er nog steeds het bouwkundig erfgoed. De hoofdstraat leidt
naar het imposante maar desalniettemin bescheiden kasteel, een
beschermd monument dat de omgeving al sinds de middeleeu-
wen domineert en een ongelooflijke geschiedenis kent. Het werd
meermaals beschadigd in tijden van oorlog en revoluties, maar ook
altijd weer heropgebouwd en verbeterd. Van op zijn rotsachtige
uitloper kijkt het uit over de Lomme, een rustige, kronkelende ri-
vier. Beneden in het dorp, ontwaren we de visvijvers van het Pro-
vinciaal Domein. Ze zijn speciaal aangelegd en laten de bezoeker
kennismaken met de overvloedig aanwezige fauna en flora langs
de waterkant. In het seizoen kun je er gewoon niet naast de vele
vishengels kijken. Het standbeeld van de Zaaier naast de kerk, ge-
maakt door een lokale realistische kunstenaar, begroet de voorbij-
gangers. Hij is het symbool bij uitstek van het lokaal gebrouwen
bier, « Le Semeur ». De mix van historische monumenten, oude ste-
nen en een ongerepte natuur zal menige estheet bekoren.
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